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Heel lang geleden, in een land hier ver vandaan, gebeurde er iets bijzonders. Op een heldere 
nacht verscheen er een ster aan de hemel. Het was geen gewone ster, zoals alle andere.  
Deze ster schitterde zo fel en zo bijzonder dat iedereen die haar zag wist: dit betekent iets 
groots.
In die tijd leefden er drie wijze mannen: Melchior, Caspar en Balthasar. Ze bezaten veel 
wijsheid en wisten alles van sterren. Ook zij zagen die nacht de bijzondere ster en ze wisten 
meteen dat ze iets moesten doen. Ze begrepen dat deze ster vertelde over een koning. Niet 
zomaar een koning, maar een koning die de wereld zou veranderen.
De wijzen pakten hun mooiste cadeaus in. Melchior nam goud mee, want dat is echt een 
cadeau voor een koning. Caspar koos wierook, een teken van goddelijkheid. En Balthasar nam 
mirre mee, een kostbaar kruid dat symbool staat voor moed en opoffering.
De drie wijze mannen volgden de ster. Hun reis duurde wekenlang. Soms waren ze moe, maar 
elke avond keken ze omhoog. Daar straalde de ster, als een gids die hen vertelde: "Houd vol, 
jullie zijn op de goede weg."
Na een paar weken reizen kwamen ze aan in Jeruzalem, een grote stad met paleizen en 
markten. De wijzen vroegen de mensen: "Waar is de pasgeboren koning? We hebben zijn ster 
gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden."
Het nieuws bereikte koning Herodes. Hij schrok toen hij hoorde dat er een nieuwe koning was. 
"Een koning?" dacht hij. "Maar ik ben hier toch de koning?" Herodes nodigde de wijzen uit in 
zijn paleis. Hij deed alsof hij blij was en zei: "Ga naar dat kind en zoek hem. Als jullie hem 
hebben gevonden, laat het mij dan weten. Dan kan ik hem ook eren." Maar Herodes loog. Hij 
wilde het kind helemaal niet eren. Herodes was bang dat hij zijn macht zou verliezen.
De wijzen verlieten Jeruzalem en volgden de ster verder. Deze leidde hen naar een 
eenvoudige stal in Bethlehem, een klein en rustig dorp. De wijzen waren verbaasd. Ze hadden 
een paleis verwacht, maar daar was niets van te zien. Toch stapten ze naar binnen.
In de stal vonden ze een baby, liggend in een voederbak. Zijn moeder, Maria, keek met liefde 
naar hem. Zijn vader, Jozef, stond er stil naast. De wijzen knielden neer. Dit was geen koning 
met een kroon, maar een koning van liefde en vrede.
Melchior legde het goud neer. Caspar bood de wierook aan. En Balthasar gaf de mirre. De 
geschenken glinsterden in het zachte licht van de stal. Maria keek hen dankbaar aan en 
glimlachte. De wijzen voelden dat ze op de juiste plek waren.
Die nacht, terwijl ze sliepen, verscheen er een engel in hun dromen. De engel zei: "Ga niet 
terug naar koning Herodes. Hij wil het kind kwaad doen." De wijzen gehoorzaamden. Ze 
vertrokken de volgende ochtend via een andere route naar huis.
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De drie wijzen

Verdeel het verhaal in acht stukken en maak bij elk stuk een tekening.

tekeningen
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quizkaarten 
maken

Bedenk zes vragen die je met behulp van de tekst kunt beantwoorden. Schrijf op elk kaartje één 
vraag, met het antwoord in een andere kleur. Begin je vragen met: wie, wat, waarom, waar, 
wanneer, hoe, hoeveel, waarmee, waarvan of welke.
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De drie wijzen geheimschrift

Over de wijze mannen is vanuit de Bijbel weinig bekend. Veel later gaven mensen de wijzen een 
naam, een leeftijd, een oorsprong en kenden ze elke wijze een cadeau toe. 
Los het geheimschrift op en leer de wijzen beter kennen.  

MELCHIOR DE OUDSTE KOMT UIT 

EUROPA GEEFT GOUD

BALTHASAR DE VOLWASSENE 

KOMT UIT AZIE GEEFT MIRRE

CASPAR DE JONGSTE KOMT UIT 

AFRIKA GEEFT WIEROOK
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De drie wijzen geheimschrift
vervolg

Schrijf hier in geheimschrift iets wat te maken heeft met het verhaal. 
Laat een klasgenoot ontcijferen wat er staat en van wie de uitspraak is.

Juffrouw Femke voor Het Grote Verhaal



Schrijf bij elke letter iets op dat begint met die letter en iets te maken heeft met het kerstverhaal.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

Schrijf een (aantal) dagboekfragment(en) vanuit het perspectief van een van de wijze 
mannen. Wat deed hij, wat dacht hij en hoe voelde hij zich op die momenten?

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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Los de rebussen op. Het zijn allemaal spreekwoorden met het woord 
‘wijs(heid)’ erin. Schrijf ook de betekenissen erbij.

spreekwoord: ______________________________________

betekenis: _________________________________________

spreekwoord: ______________________________________

betekenis: _________________________________________

spreekwoord: ______________________________________

betekenis: _________________________________________

De drie wijzen
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Dit zijn allemaal woorden uit het verhaal. Kies een woord uit en vertel wat je weet. Praat 
samen in je groepje over deze woorden. 
Je kunt ook een kaartje trekken, het woord omschrijven en de anderen laten raden. Vertel dan 
wel steeds wat het woord met het verhaal te maken heeft.

Jeruzalem Herodes paleis bang

Bethlehem Jezus Maria Jozef

stal voederbak engel terugreis

nacht ster wijs oosten

Melchior Caspar Balthasar koning

reis goud wierook mirre

De drie wijzen
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De drie wijzen woordzoeker

Zoek de woorden in de woordzoeker en streep ze door.
Welk woord staat er niet in? Teken dat in het lege vak.

Maria 

mirre

Nazareth 

Oosten 

Stal

wierook 

wijze mannen 

zoon van God

Bethlehem 

Egypte

engel 

Gabriel 

geschenken 

goud

herders

Herodes 

Jezus 

Jozef

keizer Augustus 
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Praat samen in je groepje over deze stellingen en vragen. 

De ster is het belangrijkste 
symbool in het verhaal van 

de drie wijzen.

Zonder de ster hadden de wijzen 

hun weg niet kunnen vinden.

Stel je voor dat de wijzen nu 

zouden leven. Hoe zouden ze 

Jezus vinden zonder de ster?

Herodes had een goede reden om 

bang te zijn voor de pasgeboren 

koning.

Wat als koning Herodes zelf met 

de wijzen mee was gegaan?

Waarom zou een koning 

in een stal geboren worden

en niet in een paleis?

De drie wijzen
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De drie wijzen Zoek en vind alle tweetallen
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Vind jij alle tweetallen? Dat zijn alle afbeeldingen die precies hetzelfde zijn. 
Welke afbeelding blijft over?



De drie wijzen woorden maken

Welke woorden kun je maken? Na elk woord mag je de sterren opnieuw gebruiken.

3 letters = 1 punt 

4 letters = 2 punten

5 letters = 4 punten

6 letters = 8 punten

7 letters = 10 punten

8+ letters = 12 punten

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

b t e l

m h o e

w i r o

k a e n
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Welke wijze bereikt de ster in het midden?

De drie wijzen
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Maak deze kronen af.

De drie wijzen
spiegelen
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De drie wijzen afbeeldingen

Wat vind je van deze afbeeldingen? Praat er samen over. 
Vertel je mening en gebruik daarbij steeds goede argumenten.
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Dit lesmateriaal is gemaakt door Femke Bosmans (Juffrouw Femke)
in opdracht van Het Grote Verhaal.

Je mag dit natuurlijk vrij gebruiken in je eigen klas.
Fijn als je het aanbeveelt bij je collega’s. ☺

Het is niet toegestaan om dit document 
door te verkopen aan of te delen met anderen.

Op al mijn werk zit copyright.

De rebussen zijn gemaakt met de Rebus Club.

De afbeeldingen, lettertypes en borders zijn afkomstig van of gekocht bij:
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