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In het jaar 1182 werd in het zonnige stadje Assisi, in Italië, een bijzondere jongen 

geboren. Zijn naam was Franciscus en hij was de zoon van een rijke lakenkoopman, 

Pietro Bernardone. Franciscus had alles wat hij maar kon wensen. Hij was populair, goed 

in sporten, en vriendelijk voor iedereen. Zijn grootste droom was om een ridder te 

worden.

Op een dag, terwijl hij in de buurt van een oude kerk wandelde, voelde Franciscus een 

sterke drang om naar binnen te gaan. Hij knielde voor een groot kruis en begon te 

bidden. Plotseling hoorde hij een stem die zei: "Franciscus, herstel mijn huis, want het is 

vervallen." Franciscus dacht dat het om de kerk zelf ging. Daarom verkocht hij zonder 

toestemming van zijn vader de stoffen uit hun kelder en gebruikte het geld om de kerk 

te herstellen.

Zijn vader was woedend en sloot hem op. Maar Franciscus' moeder liet hem vrij. Toen 

zijn vader hem naar de rechter sleepte, gaf Franciscus al het geld terug en trok zelfs 

zijn kleren uit, om te laten zien dat hij alles had opgegeven. Vanaf dat moment nam 

Franciscus intrek bij het kloostertje van de San-Damianokerk.

Franciscus begreep al snel dat er meer van hem werd gevraagd dan alleen het 

herstellen van de kerk. Hij wilde ook werken aan de vriendschap tussen mensen. Hij 

bedelde om voedsel en gaf alles wat hij had weg aan de armen en zwervers. Binnen 

korte tijd sloten andere mannen zich bij hem aan, en ze noemden zichzelf de 

Minderbroeders. Franciscus begon overal te praten over liefde: liefde voor mensen, 

dieren, vogels en planten. Hij noemde alle schepselen zijn broeders en zusters en 

schreef zelfs een prachtig lied, het Zonnelied.

Dat Franciscus een dierenvriend was, blijkt onder andere uit de volgende twee 

verhalen:

Op een dag was er markt in Assisi. Het was druk en chaotisch, met mensen die 

schreeuwden, lachten en kochten. In een smal steegje struikelde een zwaar bepakt 

ezeltje over een steen en viel. Zijn baas sloeg hem hard met een stok en schreeuwde 

dat hij moest opstaan. Het arme ezeltje kon niet bewegen en werd uitgelachen door de 

mensen.

Franciscus van Assisi
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Opeens sprong er iemand tussen de man en het ezeltje. Het was een kleine monnik in 

een versleten pij, helemaal bedekt met stof. Hij zei niets, maar keek de man alleen 

aan met zijn donkere ogen. Iedereen hield zijn adem in. De mensen dachten dat de 

boze man de kleine monnik zou neerslaan. Maar dat gebeurde niet. De man liet zijn 

stok vallen en de monnik hielp het ezeltje opstaan. Hij nam de zware last op zijn eigen 

rug en strompelde naar de markt. Het ezeltje volgde hem. De mensen gingen aan de 

kant voor de monnik en de ezel en fluisterden: “Dat was Francesco, de zoon van 

Bernardone!"

Een tijdje later stond er een grote slager op de markt. Hij had net een lam gekocht, 

dat hij later wilde slachten. Franciscus liep naar de slager toe en vroeg hem 

vriendelijk of hij het lam mocht kopen om het te redden. De slager lachte hem uit 

omdat Franciscus geen geld had. Toen trok Franciscus zijn pij uit en bood die aan als 

betaling. De slager was zo verbaasd en zo beschaamd dat hij het lam aan Franciscus 

gaf. 

Franciscus werd later bekend als Sint Franciscus van Assisi. Hij werd de heilige van 

zowel de dieren als de planten. Hoewel mensen hem toen nog voor gek verklaarden 

omdat hij dieren redde en al zijn bezittingen weggaf, zagen ze ook dat hij iets 

bijzonders deed. Franciscus leerde de mensen dat liefde voor alle wezens belangrijk 

is, en zijn daden en woorden inspireerden velen om goed voor elkaar en voor de 

wereld te zorgen. 

De gedenkdag van Sint Franciscus is wereldberoemd: 4 oktober. 

Op deze dag vieren miljoenen mensen internationale Dierendag:

een speciale dag om te laten zien hoeveel je van dieren houdt en

om goed voor je dieren te zorgen.

Franciscus van Assisi
verhaal 

(vervolg)
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quizkaarten 
maken

Bedenk zes vragen die je met behulp van de tekst kunt beantwoorden. Schrijf op elk kaartje één 
vraag, met het antwoord in een andere kleur. Begin je vragen met: wie, wat, waarom, waar, 
wanneer, hoe, hoeveel, waarmee, waarvan of welke.

Franciscus van Assisi
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Zoek de woorden in de woordzoeker en streep ze door.
Welk woord staat er niet in? Teken dat onder de woordzoeker.

Italië

kerk

kloostertje

Minderbroeders

markt

monnik

slager

Zonnelied

Assisi

dieren

dierendag

dierenvriend

ezeltje

Franciscus

gedenkdag

heilig

Franciscus van Assisi
woordzoeker
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Franciscus van Assisi

Verdeel het verhaal in acht stukken en maak bij elk stuk een tekening.

tekeningen
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Schrijf bij elke letter iets op dat begint met die letter en iets te maken heeft met dit verhaal.

A
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D
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J
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M
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O
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Q
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S
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U
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W

X
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Z
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

Schrijf een aantal dagboekfragmenten vanuit het perspectief van Franciscus. Wat deed hij, 
wat dacht hij en voelde hij zich op die momenten?

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

Franciscus van Assisi
stelopdracht
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Dit zijn allemaal woorden uit het verhaal. Kies een woord uit en vertel wat je weet. Praat 
samen in je groepje over deze woorden. 
Je kunt ook een kaartje trekken, het woord omschrijven en de anderen laten raden. Vertel dan 
wel steeds wat het woord met de verhalen te maken heeft.

arm zwervers liefde Minderbroeders

dieren Zonnelied dierenvriend uitlachen

weggeven heilig gedenkdag Dierendag

Assisi Italië Franciscus rijk

ridder droom kerk bidden

geld kloostertje vriendschap bedelen

Franciscus van Assisi
praatkaartjes
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Praat samen in je groepje over deze vragen. 

Wat als Franciscus van Assisi 
nooit had besloten om zijn 

rijkdom op te geven? Hoe zou 
zijn leven dan zijn verlopen? 

Als je Franciscus van Assisi één 
vraag zou kunnen stellen, wat zou 
dat zijn en waarom? Wat verwacht 
je dat zijn antwoord zou zijn?

Wat zijn de voordelen en 

nadelen van een leven in eenvoud 

zoals Franciscus van Asissi?

Bedenk een aantal dingen die 

Franciscus van Asissi nooit zal doen. 

Vertel er ook bij waarom niet.

Heb jij ooit iets belangrijks 

weggegeven? Hoe voelde dat?

Wat betekent rijkdom voor jou?
Denk na over wat rijkdom werkelijk 

betekent. Is het alleen geld
en bezittingen, of zijn er andere 

vormen van rijkdom?

Franciscus van Assisi
creatief denken
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Bron afbeelding: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Giotto_di_Bondone_-_Legend_of_St_Francis_-_5._Renunciation_of_Wordly_Goods_-_WGA09123.jpg

Franciscus van Assisi
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Dit schilderij is gemaakt door Giotto di Bondone, een beroemde Italiaanse schilder uit de 

Middeleeuwen. Op het schilderij zie je een plein waar een grote menigte mensen zich 

heeft verzameld. In het midden van de menigte staat Franciscus. Franciscus heeft een 

grote beslissing genomen: hij wil al zijn bezittingen weggeven en een leven van armoede en 

dienstbaarheid aan God leiden. Zijn vader, een rijke koopman, is het hier helemaal niet mee 

eens en probeert hem tegen te houden. Maar Franciscus is vastberaden. Hij vertelt de 

bisschop en alle mensen die zich verzameld hebben dat hij zijn oude leven achter zich laat 

om de arme mensen te helpen en in eenvoud te leven.

Wat zie je allemaal op dit schilderij? 

Kijk eens goed naar de kleding van de mensen, de gebouwen, en wat de personen doen.

Wie denk je dat de belangrijkste persoon op dit schilderij is? Waarom denk je dat? 

Let op wie in het midden staat en wie de aandacht lijkt te trekken.

Wat zou Franciscus volgens jou zeggen tegen de bisschop en de mensen om hem heen?

Gebruik je fantasie om je voor te stellen wat hij zou kunnen zeggen. Wat probeert 

Franciscus uit te leggen met zijn handgebaren, denk je?

Hoe voelen de mensen in de menigte zich, denk je? Waarom zouden ze zich zo voelen?

Kijk naar hun gezichten en lichaamshoudingen.

In welk stuk van het verhaal past dit schilderij 

het beste? En waarom vind je dat?

Wat vind je van dit schilderij? 
Wat vind je mooi? 
Wat vind je niet zo mooi?

Hoe heeft de schilder gewerkt? 
Welke kleuren heeft hij gebruikt? 

Welke titels kun je bedenken bij dit kunstwerk?

Bron afbeelding: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Giotto_di_Bondone_-_Legend_of_St_Francis_-
_5._Renunciation_of_Wordly_Goods_-_WGA09123.jpg

Franciscus van Assisi
vragen bij het 

kunstwerk
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Los de rebussen op. Het zijn allemaal spreekwoorden met een of meer 
dieren erin. Schrijf ook de betekenissen erbij.

spreekwoord: ______________________________________

betekenis: _________________________________________

spreekwoord: ______________________________________

betekenis: _________________________________________

spreekwoord: ______________________________________

betekenis: _________________________________________

Franciscus van Assisi
rebussen
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Ontcijfer jij alle woorden? Spiek in de tabel op het blad ‘geheimschrift 2/2’. 
Tip: het zijn allemaal dieren. 

Franciscus van Assisi
geheimschrift 1/2
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Schrijf hier meer dieren in het geheimschrift. 
Laat een klasgenoot raden wat er staat.

Franciscus van Assisi
geheimschrift 2/2
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Franciscus was rijk
Hij gaf al zijn bezit weg

En koos voor liefde

Een haiku is een gedichtje geschreven in drie regels.
• De eerste regel heeft vijf lettergrepen.
• De tweede regel telt zeven lettergrepen.
• De derde regel krijgt weer vijf lettergrepen.

Dit is een voorbeeld van een haiku over Franciscus.

Maak zelf een haiku dat past bij Franciscus van Asissi.
Natuurlijk mag je je haiku ook mooi versieren.

Franciscus van Assisi
haiku
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Los de rebussen op. Het zijn allemaal spreekwoorden met een of meer 
dieren erin. Schrijf ook de betekenissen erbij.

spreekwoord: De kat uit de boom kijken.

betekenis: Eerst afwachten, voordat je iets gaat doen.

spreekwoord: Het paard achter de wagen spannen.

betekenis: Iets verkeerd aanpakken.

spreekwoord: De hond in de pot vinden.

betekenis: Thuiskomen, terwijl het eten al op is.

Franciscus van Assisi
rebussen

antwoorden
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Dit lesmateriaal is gemaakt door Femke Bosmans (Juffrouw Femke)
in opdracht van Het Grote Verhaal.

Je mag dit natuurlijk vrij gebruiken in je eigen klas.
Fijn als je het aanbeveelt bij je collega’s. ☺

Het is niet toegestaan om dit document 
door te verkopen aan of te delen met anderen.

Op al mijn werk zit copyright.

De rebussen zijn gemaakt met de Rebus Club.

De afbeeldingen, lettertypes en borders zijn gekocht bij:
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