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Lang geleden, in een tijd waarin keizers het voor het zeggen hadden, leefde een 
bijzondere man: Valentinus. Hij was een vriendelijke bisschop in Italië, geliefd om zijn 
warme hart en de hulp die hij bood aan mensen in nood. Dit is zijn 
verhaal.

Het was een spannende tijd. Keizer Claudius II regeerde over een
groot rijk en had een sterk leger nodig om dat te beschermen. 
Hij geloofde dat mannen die niet getrouwd waren betere soldaten 
waren, omdat ze geen geliefden of families hadden om zich zorgen
over te maken. Daarom verbood hij zijn soldaten om te trouwen.

Maar liefde laat zich niet tegenhouden door wetten. Valentinus, die vond dat liefde 
een groot geschenk was, besloot verliefde stelletjes in het geheim te trouwen. Dit 
deed hij vaak ’s avonds laat, in het kleine kerkje waar hij werkte. Elk paar dat hij 
zegende, kreeg een bloem uit zijn prachtige tuin als symbool van hun liefde en 
trouw.

Op een dag werd Valentinus verraden. De keizer hoorde van zijn geheime huwelijken 
en liet hem gevangennemen. In de donkere gevangenis bleef Valentinus echter hoop 
en liefde verspreiden. Een van de cipiers smeekte hem om hulp: zijn dochter was

blind, en hij hoopte dat Valentinus haar kon genezen. Hoewel 
Valentinus geen wonderarts was, bad hij voor het meisje en gaf
haar een briefje met daarop de woorden: ‘Van Valentinus.’ Toen het
meisje het briefje aanraakte, gebeurde er iets bijzonders: ze kon
weer zien!

Het nieuws over deze genezing verspreidde zich snel, en zelfs de cipier begon te 
geloven in de boodschap van Valentinus. Maar voor de keizer was dit allemaal te 
veel. Hij vond dat Valentinus te veel invloed kreeg en besloot hem te laten 
onthoofden. Op 14 februari werd het vonnis voltrokken.
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Voor zijn dood schreef Valentinus nog één laatste brief aan het 
meisje. Hij stopte er een gele bloem bij, die hij had geplukt in de 
gevangenistuin. Op het briefje stond weer: ‘Van Valentinus’. 
Dit simpele gebaar zou eeuwen later de inspiratie worden voor 
de Valentijnskaarten en bloemen die we vandaag de dag geven.

Na zijn dood werd Valentinus een symbool van liefde en trouw. Zijn graf werd een 
plek waar verliefde stelletjes naartoe gingen om een zegen over hun liefde te 
vragen. De verhalen over zijn goede daden, zijn moed en zijn geloof verspreidden 
zich door heel Europa. Later, in de middeleeuwen, werd 14 februari een feestdag. 
Mensen geloofden dat vogels rond die tijd van het jaar hun partner vonden en 
begonnen met nestjes bouwen. Dit idee van liefde en verbinding sloot perfect aan bij 
het verhaal van Valentinus.

Vandaag de dag vieren we Valentijnsdag op 14 februari door
mensen te laten weten dat we aan ze denken. Of het nu met
een kaartje, een bloem of een lief gebaar is, het is een dag
waarop liefde centraal staat. En dat hebben we allemaal te 
danken aan de dappere bisschop die geloofde dat liefde

sterker is dan welke wet dan ook.

Sint Valentijn
verhaal  

(vervolg)
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Wist je dat Valentijnsdag eigenlijk is vernoemd naar een man die meer dan 1700 jaar 

geleden leefde? Zijn naam was Valentinus en hij stond bekend om zijn vriendelijkheid 

en liefde voor mensen. Hier lees je waarom we deze dag vieren en wat de legendes 

vertellen over Sint Valentijn.

Lang geleden leefde er een bisschop die Valentinus heette. Hij woonde in

Italië en hielp mensen die het moeilijk hadden, zoals arme families en 

zieke mensen. Hij had een grote tuin vol bloemen en deelde die graag uit 

aan jonge stelletjes als teken van liefde en trouw. Mensen bewonderden 

hem om zijn goede daden. 

Maar in die tijd regeerde keizer Claudius. Hij wilde dat mannen zich alleen 

op het leger concentreerden en verbood hen om te trouwen. Toch trouwde 

Valentinus stiekem verliefde stelletjes, omdat hij vond dat liefde belangrijker

was dan de regels van de keizer. Toen Claudius dit ontdekte, liet hij 

Valentinus gevangen nemen.

Over Valentinus doen veel verhalen de ronde. Volgens een van die 

verhalen zou hij een blinde vrouw hebben geholpen. Hij schreef haar een 

briefje met de woorden: ‘Van Valentinus’ en gaf haar een bloem. De 

vrouw kon ineens weer zien! Dit zou de reden kunnen zijn waarom we 

vandaag de dag kaartjes en bloemen geven op Valentijnsdag.

Een ander verhaal vertelt dat Valentinus voor zijn dood een jong stel 

zegende. Dat stel bleef gelukkig samen en vertelde later aan anderen 

over de goede daden van Valentinus. Uiteindelijk werd Valentinus op 

14 februari onthoofd, en die dag werd later zijn feestdag.

Sint Valentijn 
Het verhaal achter Valentijnsdag

tekst 
(informatief)
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In de eeuwen daarna werd 14 februari een speciale dag om liefde 

te vieren. Mensen geloofden dat vogels rond deze tijd van het jaar

verliefd werden en nesten begonnen te bouwen. Ook hielden de 

Romeinen in februari een feest om vruchtbaarheid en liefde te 

vieren. Deze tradities smolten samen tot wat we nu kennen als 

Valentijnsdag.

In de middeleeuwen gaven mensen elkaar kleine cadeautjes en briefjes 

met liefdevolle boodschappen. Dit groeide uit tot de gewoonte om 

bloemen, kaarten of chocolade te geven. De eerste valentijnskaart die 

we kennen, werd rond het jaar 1400 geschreven!

Tegenwoordig draait Valentijnsdag vooral om het tonen van liefde en waardering. 

Je kunt iemand verrassen met een kaartje, bloemen of een cadeautje. 

Het maakt niet uit of je dat doet voor een vriend, een familielid of 

iemand op wie je verliefd bent. Het belangrijkste is dat je laat zien dat je 

aan diegene denkt.

Dus als je op 14 februari een kaartje schrijft of een roos geeft, weet je nu waar 

deze traditie vandaan komt. 

tekst 
(informatief)
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quizkaarten 
maken

Bedenk zes vragen die je met behulp van een van de teksten kunt beantwoorden. Schrijf op elk 
kaartje één vraag, met het antwoord in een andere kleur. Begin je vragen met: wie, wat, 
waarom, waar, wanneer, hoe, hoeveel, waarmee, waarvan of welke.
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Zoek de woorden in de woordzoeker en streep ze door.
Welk woord staat er niet in? Teken dat onder de woordzoeker.

gevangenis

Italië

kaartjes

liefde

Valentijn

Valentinus

veertien

verliefd

bisschop

bloemen

briefje

cadeautjes

Claudius

februari

geheim

woordzoeker

Juffrouw Femke voor Het Grote Verhaal

Sint Valentijn



Sint Valentijn

Verdeel het verhaal of de tekst in acht stukken en maak bij elk stuk een tekening.

tekeningen
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

Schrijf een aantal dagboekfragmenten vanuit het perspectief van Valentinus. Wat deed hij, wat 
dacht hij en voelde hij zich op die momenten?

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

Sint Valentijn
stelopdracht
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Dit zijn allemaal woorden uit het verhaal en de tekst. Kies een woord uit en vertel wat je weet. 
Praat samen in je groepje over deze woorden. 
Je kunt ook een kaartje trekken, het woord omschrijven en de anderen laten raden. Vertel dan 
wel steeds wat het woord met de verhalen te maken heeft.

verraden geheim gevangenis cipiers

blind genezen 14 februari feestdag

symbool cadeautjes briefje hartjes

Valentinus Italië keizers Claudius

soldaten trouwen stelletjes bidden

geld kloostertje liefde kerkje

Sint Valentijn
praatkaartjes
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Praat samen in je groepje over deze vragen of stellingen. 

Valentinus deed dingen tegen 
de regels van de keizer. 

Wat vind jij van de stelling 
“Je mag regels breken als het 

voor een goed doel is”?

Als je Valentinus één vraag zou 
kunnen stellen, wat zou dat zijn en 
waarom? Wat verwacht je dat zijn 
antwoord zou zijn?

Wat als Valentinus vandaag leefde? 

Hoe zou hij verliefde stelletjes

helpen in het geheim?

Bedenk een aantal dingen die 

Valentinus nooit zal doen.

Vertel er ook bij waarom niet.

Als je een nieuwe traditie

rond Valentijnsdag mocht verzinnen, 

wat zou je dan doen?

Als jij één onderdeel van
het verhaal van Valentinus

kon veranderen, wat zou dat zijn
en waarom?

Sint Valentijn
creatief denken
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Los de rebussen op. Het zijn allemaal spreekwoorden en uitdrukkingen 
met het woord LIEFDE . Schrijf ook de betekenissen erbij.

spreekwoord: ______________________________________

betekenis: _________________________________________

spreekwoord: ______________________________________

betekenis: _________________________________________

spreekwoord: ______________________________________

betekenis: _________________________________________

Sint Valentijn
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spreekwoord: ______________________________________

betekenis: _________________________________________

spreekwoord: ______________________________________

betekenis: _________________________________________

spreekwoord: ______________________________________

betekenis: _________________________________________

Sint Valentijn
rebussen
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Los de rebussen op. Het zijn allemaal spreekwoorden en uitdrukkingen 
met het woord LIEFDE . Schrijf ook de betekenissen erbij.



• In BRAZILIE vieren de mensen Valentijnsdag op 12 juni. Dat 

komt omdat 14 februari precies tijdens het 

BRAZILIAANSE    CARNAVAL valt. 

• In DUITSLAND wordt Valentijnsdag niet gevierd. 14 februari 

is daar een ongeluksdag. Het is namelijk de geboortedag van 

JUDAS, de verrader van Jezus.

• In ZUID-KOREA geven vrouwen op 14 februari 

CHOCOLADE aan de mannen. Op 14 maart geven de mannen dan 

weer SNOEPGOED aan de vrouwen.

• In SCHOTLAND worden de namen van alle niet getrouwde 

jonge vrouwen (meisjes) in een grote kom gegooid en dan mogen alle 

jonge mannen die nog niet GETROUWD zijn er een naam uitpakken. 

Op deze manier ontstaan koppels die elkaars date zijn tijdens het feest 

op Valentijnsdag.

geheimschrift 1/3
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Sint Valentijn 
Valentijnsdag in andere landen

Valentijnsdag wordt in veel landen gevierd, maar elk land heeft zijn 
eigen tradities. Hier lees je een aantal tradities. Wil je weten welk land 
erbij hoort? Los dan het geheimschrift op.



• Rozen zijn in TAIWAN heel belangrijk. 1 roos zegt: “Jij bent voor mij 

de enige echte liefde.” Als een vrouw 99 rozen krijgt, betekent dat 

eeuwige liefde van de man voor haar. En als een man 100 rozen aan een 

meisje geeft, wil hij met haar trouwen.

• Sepandarmazgan is een dag die in IRAN gevierd wordt. De mannen 

vieren op die dag hun liefde voor hun eigen vrouw, maar ook voor hun 

moeder (een soort Moederdag dus). Maar ook (moeder) de aarde 

wordt op die dag geëerd.

• In CHINA wordt het Qixi-festival gevierd, het festival van de 

geliefden. Dat is elk jaar op een andere dag, namelijk de zevende dag in 

de zevende maand van de CHINESE KALENDER. 

• In FINLAND en ESTLAND wordt Valentijnsdag 

“Vriendendag” genoemd. Zoals de naam al aangeeft is dit een dag 

waarop al je vrienden worden gevierd, niet alleen je geliefden.

• Op de FILIPIJNEN wordt Valentijnsdag “Hartjesdag” 

genoemd en wordt het vrijwel hetzelfde gevierd als in het Westen. 

• In ROEMENIE bestaat er een traditie voor geliefden die op 24 

februari wordt gevierd. 

geheimschrift 1/3
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Valentijnsdag in andere landen

Schrijf hier woorden of een zin in het geheimschrift. 
Laat een klasgenoot raden wat er staat.



Sint Valentijn
hartjes
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Kleur elk hartje op een andere manier in.



Bisschop Valentijn
Trouwde verliefde stellen

Maar dat bleef geheim

Een haiku is een gedichtje geschreven in drie regels.
• De eerste regel heeft vijf lettergrepen.
• De tweede regel telt zeven lettergrepen.
• De derde regel krijgt weer vijf lettergrepen.

Dit is een voorbeeld van een haiku over Valentinus.

Maak zelf een haiku dat past bij Valentinus, oftewel Sint Valentijn.
Natuurlijk mag je je haiku ook mooi versieren.

haiku
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Schrijf bij elke letter iets op dat begint met die letter en iets te maken heeft met het verhaal.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Sint Valentijn
alfabetspel
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Sint Valentijn
kleurplaten
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Dit lesmateriaal is gemaakt door Femke Bosmans (Juffrouw Femke)
in opdracht van Het Grote Verhaal.

Je mag dit natuurlijk vrij gebruiken in je eigen klas.
Fijn als je het aanbeveelt bij je collega’s. ☺

Het is niet toegestaan om dit document 
door te verkopen aan of te delen met anderen.

Op al mijn werk zit copyright.

De rebussen zijn gemaakt met de Rebus Club.

De afbeeldingen, lettertypes en borders zijn gekocht bij:
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